-26 . Rondje Wieden

Arm en rijk in de kop van Overijssel

Een rondje door de Wieden

Is het toeval dat veel van onze mooiste natuurgebieden te vinden zijn in streken waar vroeger bittere
armoede heerste? We fietsen deze keer ons rondje in het laagveengebied van de Wieden. Het land van

de turfstekers, petgaten en legakkers.



Onlangs draaide de speelfilm Publieke Werken in de Nederlandse
bioscopen. Daarin werd weer eens pijnlijk het verschil tussen
arm en rijk duidelijk. Waar in de negentiende eeuw de
industriéle revolutie voor welvaart zorgde, leefde men elders

in ons land in bittere armoede. Vooral de veenwerkers hadden
het zwaar - de ploeteraars die met het steken van turf een

karig bestaan leidden. De laagveengebieden in de kop van
Overijssel vertonen nog de kenmerken van dat turfsteken:
stroken water met daarnaast smalle stukken land waarop de
turf te drogen werd gelegd. Zoals in de Weerribben. Maar in

de aangrenzende Wieden is het duidelijk mis gegaan. Kwestie
van iets te enthousiast turfsteken, in combinatie met een paar
dijkdoorbraken van de toenmalige Zuiderzee. Het resultaat was
twee grote meren en een overspoeld dorp, Beulake. Dat leeft
voort in de naam van de grote Beulakerwijde, dat samen met de
Belterwijde nu ruim baan geeft aan de waterrecreatie.

Fluisterpraam

We starten even buiten Sint Jansklooster bij het
bezoekerscentrum van Natuurmonumenten. Dat starten doen
we hier liefst drie keer: ‘s Morgens stappen we eerst op de
elektrisch voortgedreven fluisterpraam van Natuurmonumenten
voor een vaartochtje met een deskundige gids - je kunt niet met
goed fatsoen naar de Wieden zonder ook even het klotsende
water onder de kiel te hebben gevoeld. De tweede start is na het
broodje op het terras van het bezoekerscentrum. Lopend, want
je kunt vanuit hier ook een paar korte wandeltochten maken.
We kiezen die van het laarzenpad van drie kilometer, niet in het
minst omdat daar ook een paar oude trekpontjes bij worden
beloofd. En de derde start is dan eindelijk die van de fietstocht.
Eigenlijk is er ook nog een vierde start, als de fietsen straks weer
achter op de trekhaak gaan. Maar zover zijn we nog lang niet.
Het is prachtig voorjaarsweer en lekker lang licht, dus we hoeven
voorlopig niet naar huis.

De stilte van Evert

We laten de skyline van Sint Jansklooster met zijn karakteristieke
watertoren achter ons. Het dorp zal bij de meeste Nederlanders
voor altijd worden geassocieerd met zijn beroemdste (ex)
inwoner Evert van Benthem, die tweemaal de Elfstedentocht
won. Hij vond het hier te druk, miste de ruimte... en vertrok naar
Canada. Nu ben ik een stadskind, en kan me amper voorstellen
dat de enorme vergezichten en de stilte in de kop van Overijssel
nog kunnen worden overtroffen. Nou vooruit, op Koningsdag
dan. Dan is er in Sint Jansklooster weinig van die rust te merken.
De kermis op de Kloostermarkt trekt duizenden bezoekers, en
een aangename nachtrust is er ook niet bij; men heeft hier de
gewoonte om in het holst van de nacht véér Koningsdag een
scooter-straatrace te houden, waarbij voor de lol de uitlaten van
die krengen zijn gehaald. Zou Evert deze typisch Nederlandse lol

nou missen in het verre Canada?

e
Boswachter Rob Pieters met een kluit krabbescheer

Vluchtelingen

We fietsen ons rondje met de klok mee, dus het eerste doel is
Vollenhove. Ik verbaas me allang niet meer over de namen van
sommige dorpen onderweg. We noteren Moespot, Heetveld,
Dwarsgracht, Doosje en - echt waar - Muggenbeet. Vollenhove is
geen dorp, maar een heuse stad. Net als de meeste woonkernen
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Op de Beuilakerwijde zijn drijvende nestjes voor o.a. zwarte sterns uitgezet

in deze omgeving valt ook Vollenhove tegenwoordig onder

de gemeente Steenwijkerland. Zeer tot ongenoegen van veel
inwoners, die in 2004 nog massaal hun 650-jarig bestaan als
onafhankelijke stad vierden. Eregast daarbij was Pieter van
Vollenhoven, wiens achternaam overigens geen enkele link met
het stadje heeft. Maar ja, het klonk natuurlijk leuk. Als het even
kan moet je hier een wandelingetje door het middeleeuwse
centrum maken. Bekijk dan ook het voormalige stadhuis met

zijn zuilengalerij waar nu een restaurant in huist, en de fraaie 15e
eeuwse havezate Oldruitenborgh, even buiten de stad. We pakken
een terrasje aan de oude havenkom. Leuk weetje: Vollenhove
kreeg in 1859 een invasie van vluchtelingen te verwerken, toen
het eiland Schokland (tegenwoordig een bult even verderop

in de Noordoostpolder) moest worden ontruimd en bijna alle
Schokkers zich in Vollenhove vestigden. De historie vermeldt geen

Vollenhove, voormalig stadhuis

problemen met de bestaande burgerij. Zo kan het dus ook.

Oude tractors

Vlak onder Vollenhove ligt camping 't Akkertien. Heel apart is dat
het receptiegebouw ook onderdak biedt aan het Lanz Bulldog
museum. Kenners weten dan dat we het hier over een van de
meest tot de verbeelding sprekende landbouwtractors hebben.
De huidige boer praat over een trekker, maar dit fossiele ding
stamt nog uit de tijd dat we het een tractor mochten noemen.
Voor veel ouderen die hun jeugd op de boerderij doorbrachten
is zo'n Lanz Bulldog pure nostalgie. Zoals liefhebbers van een
snelle Ferrari verzot zijn op het gehuil van een 12-cylindermotor,
zo dromen fans van dit klassieke tractormerk weg bij het
stampende geluid van zijn ééncylinder tweetakt gloeikopdiesel.
Je kunt ook als niet-kampeerder het museum bezoeken.

Vollenhove




Kaatje

Na Vollenhove fietsen we oostelijk van het Vollenhovermeer
(dus niet langs de provinciale weg) naar de volgende stad op
onze route: Blokzijl. In het oud-Saksisch betekent Blokzijl iets
als ‘versterkte sluis’, wat natuurlijk slaat op de vaarroute naar
de voormalige Zuiderzee. Net als Vollenhove is ook Blokzijl
een stadje met een lange historie als vissershaven, inclusief
een havenkom met allerlei leuke terrasjes en restaurantjes er
omheen. Wat het aanbod aan restaurants betreft heeft Blokzijl
een naam hoog te houden - het staat bekend als culinaire
hotspot. Hoogtepunt is het vermaarde restaurant Kaatje bij de
Sluis, dat een vaste plek in de sterrengids van Michelin heeft.
Kaatje zelf staat allang niet meer in de keuken, maar leeft voort
als standbeeld op het plein. Ze had in de 18e eeuw haar trouw
beloofd aan een kaperkapitein, maar toen die na vele jaren

Blokzijl

eindelijk schatrijk terug kwam om haar ten huwelijk te vragen
was Kaatje al (ongetrouwd) overleden. Haar kookkunst is echter
bewaard gebleven. Men fluistert dat veel van de oorspronkelijke
recepten ooit zijn gestolen door concurrerende herbergen. Bij
Kaatje zelf staan ze in ieder geval ook nog op de kaart. De arme
vissers en veenwerkers van weleer zouden steil achterover slaan

bij het zien van de prijzen.

Pontje

Toen door de afsluitdijk de zeevisserij verdween, moest men ook
hier overstag. Gelukkig kwam het toerisme net op tijd. De sluis
van Blokzijl biedt nu doorgang aan menig plezierjacht, en samen
met het al genoemde culinaire aanbod gaat het de regio voor de
wind. Datzelfde geldt voor het nabije Giethoorn, ons volgende
doel. De tocht voert ons langs de mooie noordkant van de
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Beulakerwijde, met het pontje bij Jonen als aangenaam rustpunt.  Puntercultuur

Denk er wel aan dat dit pontje tussen 1 november en 1 april niet Giethoorn lag een paar eeuwen geleden wat meer naar het
vaart, en alleen in het hoogseizoen tot 7 uur ‘s avonds. Als je de westen. Het turfsteken verplaatste zich echter steeds meer
laatste pont mist moet je toch echt terug en over Muggenbeet oostwaarts, en het dorp verhuisde gewoon mee. Sinds de
naar Giethoorn fietsen. Anders dan de naam doet vermoeden zeventiende eeuw ligt het op zijn huidige plek. Het bestaat in
heb je in dat geval geen last van extra veel steekbeesten; de feite uit een lange rij huizen langs een gracht die van noord
oorspronkelijke naam van dit dorp was Moggebiet, wat ‘kleine naar zuid loopt. Het turfsteken was al nooit een vetpot, en
beek’ betekent. Gelukkig maar. Met zoveel stilstaand water heb weinig bewoners zullen heimwee hebben gehad toen dat

je hier in de zomer al genoeg gezoem rond je hoofd. door de opkomst van de steenkool verdween. De dorpelingen

ruilden de turf in voor een bestaan als veehouder. De koeien




werden per boot naar de legakkers en verder gebracht om te
grazen. Daarvoor werd een eigen bootje ontwikkeld, dat als
‘punter’ geschiedenis zou gaan schrijven — een plat scheepje
van ruim zes meter lang en nog geen anderhalve meter breed,
dat met een duwboom uitstekend door de smalle slootjes was
te manoeuvreren. Voor de toegang naar de huizen werden de
bruggetjes zo hoog gebouwd dat er een punter met een koe
of een baal hooi onderdoor kon. Net als in Venetié ontwikkelde

zich een cultuur waarbij de bakker en de postbode per punter

langs kwamen en je met je punter naar de kerk of op visite ging.
Zelfs voor bruiloften en begrafenissen werden punters gebruikt.

. Rondje Wieden

Tegenwoordig vaart er amper nog een punter zonder motortje
door Giethoorn. Of het moeten Chinese toeristen zijn, die luid

giechelend met hun duwboom achter een brug blijven hangen.

De zon staat al laag in het westen als we na Giethoorn weer op
Sint Jansklooster aan koersen. Wat is dit toch een mooi stukje
Nederland. Samen met de Weerribben vormt het nationale
park Weerribben- Wieden 9500 hectare puur wandel-, vaar- en

fietsplezier. Wonderlijk, hoe een arm land toch zo rijk kan zijn.

Tekst en foto’s: Kees Bregman.

Giethoorn

Bezoekerscentrum De Wieden

Startpunt voor tochten te voet, per fiets of kano. Er zijn ook
verschillende rondvaartexcursies. Open van 1/4 - 1/11 op
dinsdag t/m zondag; tussen 1/5 en 1/9 ook op maandagen.
Adres: Beulakerpad 1, 8326 AH Sint Jansklooster,

tel.: 0527 24 66 44, www.natuurmonumenten.nl

Onze fietsroute:

Knooppunten: 81 (Sint Jansklooster) — 80 — 73 (Vollenhove) -
74 — 44 (Blokzijl) - 51 - 52 - 53 - 60 (Giethoorn) - 61 - 94 - 82
— 81. Afstand: circa 44 km.




De fanfare van Giethoorn

Wat hebben Aziatische toeristen toch met onze oostelijke provincies? Toen Guus Hiddink het Zuid-

Koreaanse voetbalelftal op de kaart had gezet stroomden de Koreanen naar zijn geboorteplaats

Varsseveld. En nu is Giethoorn aan de beurt: de terraskaart is tegenwoordig ook in het Chinees.

Chinezen hebben bij een kort bezoek

aan ons land een overvol lijstje. Naast
bekende hotspots als de bollenvelden

en de Amsterdamse grachten staat ook
Giethoorn hoog op die lijst. Op een
Chinese site staat Giethoorn beschreven
als “een piepklein dorp met bijna evenveel
grachten als Amsterdam, alle huizen op
eilandjes, liefst 180 bruggen en... geen
enkele straat!” Ja, dat trekt bezoekers.

Bioscoophit

Amper een halve eeuw geleden was
Giethoorn ook bij Nederlandse toeristen
nog volslagen onbekend. Tot 1958. Een
nog onbekende Nederlandse filmregisseur
koos het dorp als filmlocatie voor wat een
van de bekendste Nederlandse speelfilms
zou worden: Fanfare. De TV stond nog in
de kinderschoenen, dus gingen we met z'n
allen naar de bioscoop. We vergaapten ons
aan de twee rivaliserende muziekcorpsen
die zich met een vreemd plat bootje

door de Giethoornse slootjes punterden.
Zoals alles en iedereen zich daar met die

karakteristieke punter verplaatste. Fanfare

Bert Haanstra krijgt in 1960 zijn Oscar van de Amerikaanse ambassadrice Ph. Young.

(© Rijksfotoarchief, Algemeen Nederlands Fotopersbureau)

werd een enorme bioscoophit. En iedereen
wilde naar Giethoorn. Punteren.

Haanstra

Die filmregisseur was Bert Haanstra. Ook
al uit Overijssel, want zijn wieg stond in
Espelo. Hij koos voor Fanfare de toen
bekendste Nederlandse acteurs zoals
Albert Mol, Herbert Joeks, Hans Kaart en
Andrea Domburg. Weinig mensen weten
dat Haanstra in de tweede wereldoorlog
zelf ook een belangrijke rol speelde.
Voor het verzet ontwikkelde hij foto’s
van spionnen en maakte hij stempels
voor vervalste persoonsbewijzen. Naast
de speelfilm Fanfare werd Bert Haanstra
vooral bekend als documentairemaker,
wat hem flink wat internationale
onderscheidingen opleverde. Hoogtepunt

was zijn Oscar voor de documentaire Glas.

Punteren

Na Fanfare vestigden de eerste BN-ers
zich in Giethoorn. Acteur Rijk de Gooyer
bijvoorbeeld, en tekenaar Peter van
Straaten. Er dook zelfs een filmpje uit 1921

op van een jeugdige prinses Juliana in een

Giethoornse punter. De eerste toeristen
verschenen in dat wonderlijke dorp zonder
straten, en daarna nog veel meer. Het
huren van een punter werd een lucratieve
business. Hele schoolklassen punterden
erop los, en de bruggetjes in het dorp
zorgden voor hilarische momenten als er
weer eens iemand wel bukte maar met
zijn duwboom achter de brug bleef haken.
In het restaurant Smits Paviljoen, dat een
belangrijke rol in Fanfare speelde, zijn nog
steeds posters en relikwieén van de film te
zien. Sinds 2008 staat er een standbeeld
van Albert Mol in het centrum tegenover
de kerk. Daar vlak bij vinden we ook het
monumentje voor Haanstra: een sculptuur
van Paul (Pépé) Grégoire, waarin diverse
fanfare-instrumenten zijn te herkennen.
Haanstra zette Giethoorn op de kaart

- eerst de Nederlandse, en later de
wereldkaart. Ooit Chinezen zien punteren?

Het is hun belangrijkste filmpje voor thuis.

Tekst: Kees Bregman
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